
 

BR MICHEL VALCKE 
geboren te Sint-Laureins op 11 november 1940 

overleden te Gent 
op 2 april 2004 

Broeder Michel, toen we een week geleden in Spanje aan de Ebro samen aan het vissen waren, liet niets ons 
vermoeden dat aan uw krediettijd in ons midden zo abrupt een einde zou komen. Vol dynamisch, jeugdig 
enthousiasme genoot je met volle teugen van een iets te zwakke lentezon. Bij een natje en een droogje genoot 
jij samen met uw vrienden uit de Kromme Boom van een welverdiende vakantie. De ‘ander en ik’ en niet ‘ik en 
de ander’ was voor jou als mens en als Broeder een bijna permanente levenshouding. Als verantwoordelijke 
voor de bloemenwinkel sedert 1989 was jij zowat de laagdrempelige toegangspoort tot de vzw De Kromme 
Boom. 

Jouw luisterbereidheid was voor vele bewoners van de buurt een echte zegen. Met een bloemetje, door jouw 
artistieke handen geschikt, maakte jij menigeen gelukkig. 

Als Broeder van Glorieux plaatste jij gans je leven in dienst van de hulpbehoevende medemens. Jij woonde, 
werkte en leefde in de Kromme Boom met hen samen, als een grote familie. Een echte thuis voor hen creëren 
was dan ook je enig credo. Broeder Michel, je ruilde het hiernumaals voor het hiernamaals en wij blijven, 
samen met uw dierbare familie, een beetje verweesd achter. Bedankt echter om wat jij voor ons betekende, 
een bloem van een mens en een echte Broeder van Goede Werken. Bedroefd nemen we afscheid, maar putten 
moed uit de wetenschap dat we elkaar ooit opnieuw ontmoeten in de oneindige liefde van de Heer van alle 
leven. 

Br. Jozef De Block 


