
 

BR JEROOM MINNAERT 
geboren te Kaprijke op 6 juli 1936 

overleden te Oostakker 
op 1 juni 2004 

Dag Jeroom, 

Jouw strijd hier beneden is gestreden … . Rust nu in vrede bij de Heer. 

In onze herinnering dragen wij je mee als een jonge man vol zorg en werkzaamheid in de grote keuken van het 
toenmalige Glorieux-Instituut. Dagelijks voor duizend eetgrage monden de spijs helpen bereiden en verzorgen. 
Dank daarvoor ! 

Wij kenden je nadien, op zon- en weekdag, actief in de bakkerij. Je zorgde voor de dagelijkse boterham, niet 
alleen voor de eigen bewoners van klooster- en schoolgemeenschap, maar ook voor hulpbehoevenden in de 
omtrek die - niet tevergeefs - beroep deden op jouw kundigheid en welwillendheid. Dank daarvoor ! 

Lichamelijke zwakte en kwalen bleven je niet gespaard. Je vocht, met alle krachten die in je waren en overwon 
de tijd. 

Later ervaarden wij je in de zorg voor de wekelijkse zondagstaart voor de kloostergemeenschap : steeds weer 
nieuw en verrassend van vorm en smaak. 

Dank voor al die zorg en inzet in alle vanzelfsprekende eenvoud en zonder veel omhaal, - dank voor al de hand- 
en smaakvaardigheden waarvan wij mochten genieten. 

Met leedwezen staan wij je af aan het - voor ons toekomstige - en voor jou het nieuwe leven. 

Vaarwel Jeroom ! 


