BR HENK GAL
Geboren te De Steeg op 12 juni 1937
en overleden te Eindhoven op 3 februari 2026.

Op 15 augustus 1955 legde hij
zijn eerste religieuze geloften af.

®

Als kleine jongen ging Henk naar Dongen om broeder te worden. In 1953 werd hij toegelaten
tot het noviciaat van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In
1955 legde hij zijn eerste geloften af, studeerde vervolgens voor onderwijzer en in 1958 legde
hij zijn geloften voor het leven af. Na een paar jaar in Rotterdam voor de klas te hebben
gestaan werd broeder Henk in 1960 uitgezonden naar Canada. Hij bleef er tot in 2013.

Na een tijd van voorbereiding op zijn taak als onderwijzer gaat hij aan de slag. Eerst in Taber,
dan van Taber naar Nelson, van Nelson naar Taber van Taber naar Whitehorse, van
Whitehorse terug naar Taber, van Taber naar Lac La Biche en van Lac La Biche tenslotte naar
Calgary. Daar heeft hij vanaf 1982 onafgebroken gewoond. Bij wie doen deze namen geen
belletje rinkelen? Ze klinken als een lied in de oren.

Als lid van de onderwijzersgemeenschap in Canada had br. Henk veel oog voor de vorming van
de jeugd, niet alleen de overdracht van kennis, maar ook door aandacht voor sociale
vaardigheden. Henk toonde bovendien een enorme interesse en bewondering voor de ruige,
ongerepte natuur die zo typerend is voor Canada.

Tegelijkertijd stond Henk in voor pastorale begeleiding van jongeren met een indiaanse
afkomst. Bijzonder gevoelig was Henk voor de discriminatie van deze jongeren, voor de LHBTI-
gemeenschap en mensen die het moeilijk hadden, m.n. HIV-patiénten. In Calgary heeft hij
jaren voor deze doelgroep vrijwilligerswerk gedaan in de telefoondienst.

De overgang van Canada naar Holland was voor broeder Henk een bijna onmogelijke opgave.
Sindsdien was hij feitelijk een Canadees in Nederland.

De laatste jaren heeft hij zinvol en nuttig werk gedaan door allerlei documenten te vertalen
voor het algemeen bestuur en door te tolken op algemene kapittels. We weten dat broeder
Henk de moderne communicatiemiddelen beheerste en op die manier dagelijks contact had
met zijn kennissenkring in Canada. Maar eveneens met medebroeders uit Ethiopié en
Indonesié. Hij wou hiermee het gebruik van het Engels door de broeders uit die gebieden
stimuleren. Ook deed hij vrijwilligerswerk op de Jacobushoeve in Vessem en hij gaf Engelse
les in Nuenen.

Canada was zijn thuis en de Engelse taal een vanzelfsprekendheid.

Namens de broedergemeenschap en de familie Gal hartelijk dank voor uw meeleven en
belangstelling bij het afscheid van broeder Henk Gal. Moge br. Henk rusten in vrede.



