BR HARRIE VAN SCHAUIJK

geboren te Berghem (NL.) op 7 augustus 1940
overleden in Geldrop op 2 april 2023

Vroeg in de morgen van 2 april 2023 overleed onze medebroeder Harrie van Schaijk. Hij werd geboren op 7
augustus 1940 te Berghem en trad na enkele voorbereidingsjaren bij de broeders van O. L. Vr. van Lourdes in op
15 augustus 1956. De uitvaartdienst vond plaats in de kapel van huize Glorieux waarna de begrafenis op het
kloosterkerkhof in Dongen op 11 april, derde paasdag.

Broeder Harrie werd na zijn professie opgeleid tot psychiatrisch verpleegkundige in Heiloo, waar hij na zijn studie
nog een korte tijd heeft gewerkt. Vele jaren heeft hij nadien gewerkt in Vught (Voorburg) waar hij onder meer
ook een lange periode de ziekenafdeling van de broeders verzorgde. Het was in de tijd van veel veranderingen
en aanpassingen. Halverwege die periode in Vught ging broeder Harrie verhuizen naar een villa aan de
Boxtelseweg waar hij met een achttal medebroeders een nieuwe fase startte. Werk en leven van elkaar
gescheiden met een arbeidscontract en diensttijden zoals de leken. Hierdoor kwam er ook meer tijd voor andere
bezigheden waaronder tuinieren en het vergaren van kennis over bloemen en planten. Dit heeft hem zijn verdere
leven vergezeld.

In 1984 werd broeder Harrie voor een nieuwe uitdaging geplaatst. Hij vertrok naar Spanje waar hij samen met
nog drie broeders de opbouw van een nieuw instituut voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten op zich
nam. Het eigen maken van de Spaanse taal was voor hem geen sinecure, maar hoe dan ook wist hij zich
verstaanbaar te maken en de harten van de medewerkenden te veroveren. Harrie was een volhouder en harde
werker. Naast het werk in de verzorging heeft hij het terrein van het instituut weten te veranderen van een
woestenij in een oase. Hij trotseerde hierbij de hitte van de zon en probeerde als het ware de aarde te
herscheppen. Ondanks de relatief korte duur van zijn aanwezigheid in het instituut te La Bafieza, zijn de sporen
van zijn werk daar nog steeds zichtbaar. En nogmaals werd de medewerking van broeder Harrie gevraagd voor
de start van een nieuw instituut in Astorga voor patiénten met ernstige lichamelijke beperkingen en progressieve
aandoeningen. Alhoewel de feitelijke lichamelijke verzorging van de bewoners minder werd vanwege zijn eigen
beperktheden bleef zijn aandacht voor tuin, natuur en andere taken binnen de verzorging, waaronder het
klaarmaken van het ontbijt, zijn dagen vullen.

Een beetje in het verborgene werkte broeder Harrie aan een encyclopedie over planten, bomen, bloemen en
paddenstoelen etc. Het is een gigantisch werk geworden waar ontelbare uren aan zijn gespendeerd. Harrie is
een geweldige medebroeder geweest, die altijd bereid was te helpen, zeer dienstbaar en met een goed karakter.
Wij hadden graag met hem te doen en stelden zijn gezelschap erg op prijs. Wij zullen je missen, broeder Harrie,
maar vertrouwen dat je thuis zult zijn bij de Heer die je altijd hebt gediend in de medemensen en in het bijzonder
de zwakkeren.

Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overlijden en afscheid van broeder Harrie.
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