BR GEORGES DE MAYER
geboren te Burcht op 4 december 1920
overleden te Oostakker
op 23 augustus 2011

Georges leerde de broeders kennen in de plaatselijke school te Burcht. Reeds op jeugdige leeftijd verlangde hij
zich in te zetten voor de evenmens. De meest eenvoudige weg daartoe was voor hem intreden in de
Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, want één van onze apostolaatsterreinen was
en is verpleging. Zo kwam hij naar het noviciaat te Oostakker en sprak, als Br. Damién, zijn eerste tijdelijke
geloften uit in 1938. Vanaf 1940 werd Br. Damién hulpverpleger, zowel voor de broeders als voor de leerlingen
van het Glorieux-Instituut. Ondanks de oorlogsjaren volgde hij intussen cursussen verpleging en behaalde het
diploma in 1946. Later zal hij zich nog specialiseren in begeleiding en verpleging van psychiatrische patiénten.

Na de oorlog (1946) werd onze congregatie gevraagd het bestuur en de verpleging op zich te nemen van de
Psychiatrische Inrichting ‘La Voliére’ te Luik. Br. Damién was de geschikte persoon om als hoofdverpleger,
samen met een tiental broeders (hoogste aantal: 22), de psychiaters en hun assistenten bij te staan. In 1968
werd Br. Damién hoofdverpleger te Oostakker. Dag en nacht was hij beschikbaar en hij voelde zich thuis bij
huisartsen en in het ziekenhuis.

Br. Damién was een aangename en opgewekte confrater en bijtijds een geinteresseerde en gedienstige
reisgezel. Bij de bedevaarten naar Lourdes en als deelnemer aan de tweejaarlijkse groepsreizen had hij steeds
het medicijnkoffertje bij de hand en sprong bij waar het moest, immer tot hulp bereid. Zijn familieleden
kwamen hun broer, oom en grootoom geregeld bezoeken en brachten dan samen een gezellige namiddag
door. Ook vrienden, bekenden en medebroeders brachten geregeld een bezoekje.

Br. Damién was een geliefde medebroeder en een oprechte vriend.

Br. René Gogne



