
  

BR FRANS PIKKEMAAT 
 

geboren te Lattrop (NL.) op 8 december 1939 
overleden te Eindhoven op 26 augustus 2023 

In de vroege morgen van zaterdag 26 augustus 2023 overleed onze medebroeder broeder Frans Pikkemaat. 

Hij trad in het noviciaat op 15 augustus 1957 en legde zijn eerste kloostergeloften af op 15 augustus 1959. 

Na zijn noviciaat verhuisde broeder Frans naar Heiloo om daar in psychiatrisch Centrum St. Willibrord te 
beginnen aan zijn professionele vorming. In 1963 slaagde hij voor het examen ziekenverpleging B. Enkele jaren 
later vertrok hij naar Haarlem om daar bij de broeders van Johannes de Deo zijn opleiding af te ronden met het 
behalen van het diploma ziekenverpleging A. 

Broeder Frans hoefde niet meer verder te studeren, ofschoon men hem dat aanbood. Hij was er klaar voor. Hij 
wilde in actie komen en dat gebeurde, aanvankelijk in de Willibrord als hoofdverpleger. Na een korte tijd ruilde 
hij dit in voor een functie als verpleegkundige in het ziekenhuis in Heemskerk. Na een paar jaar werd dit het 
ziekenhuis in Alkmaar, via welke weg hij op het spoor kwam van het zieken triduüm in Heiloo. Zijn liefde voor 
deze activiteit stimuleerde hem en de hele gemeenschap plannen te maken om in het bedevaartsoord van Onze 
Lieve Vrouw ter Nood vaste grond onder de voeten te krijgen. Zover is het niet gekomen, want de Congregatie 
verzocht Frans zijn bakens te verzetten om in Spanje versterking te kunnen brengen. In december 1975 vertrok 
Frans naar Astorga waar het avontuur begon en waarmee een einde kwam aan de kleine communiteit aan de 
Kennemerstraatweg waar Frans graag lid van was.  

In januari 1976 nam Frans met zijn vier medebroeders intrek in het oude algemeen ziekenhuis San Antonio Abad 
in León waar een start werd gemaakt met het verzorgen van kinderen met een verstandelijke en lichamelijke 
beperking. Dit werd uiteindelijk het begin van het centrum Nuestra Señora del Valle in La Bañeza. Door 
omstandigheden kreeg Frans een nieuwe opdracht in Astorga in een centrum voor jongens en meisjes met een 
verstandelijke beperking. 

Veel kwam hier op zijn pad. Het parochieel koor, de bond van gehandicapten Hospitalidad de Lourdes, het 
vakantiehuis voor wezen in Hospital de Orbigo enz. Naast zijn vaste taak in het centrum zette Paco zich in op die 
plaatsen waar hij van dienst kon zijn. Een onvoorwaardelijke inzet op allerlei gebied. Volhardend en met veel 
enthousiasme was Paco een fijne collega om samen met zijn medebroeders en medewerkers een goede 
verzorging te geven aan de bewoners van de instituten en mindervaliden uit de provincie León. Door de 
ontwikkelingen in de Congregatie werd Frans genoodzaakt terug te keren naar Nederland. Een droeve 
gebeurtenis als je je thuis voelt met de mensen en het land waar je zo lang hebt gewerkt. Echter voor Frans werd 
het een nieuw uitdaging. Hij zette zich vanaf de eerste dag in voor de gemeenschap in Dongen op de manier 
zoals we van hem gewend waren. De afbouw in Dongen en het opheffen van het kloosterverzorgingshuis gaf veel 
onrust en daarmee kreeg br. Frans een nieuwe opdracht. Hij heeft in die tijd veel betekend voor de medewerkers 
en voor de broeders omdat hij bereid was te helpen waar hulp nodig was. Opnieuw inzetbaar op allerlei terrein, 
zelfs in zijn laatste periode in Eindhoven was dat zo. 

Vasthouden en volharden in dienstbaarheid waren werkelijk de rode draad in zijn leven. ´Doe goed en zie niet 
om´ was zijn leidmotief. Helaas nam zijn geheugen de laatste tijd dusdanig af dat hij ons verloor en wij hem niet 



meer konden bereiken. Het is hem jammer genoeg niet gegeven om te kunnen terugkijken op zijn mooie werk 
als broeder/verpleger gedurende 29 jaar in Spanje en evenzoveel jaren in Nederland. Vrede en eeuwige rust zijn 
voor altijd zijn loon. 

Hij was geweldig, onvermoeibaar, toegewijd en toeverlaat voor velen. 

Dank voor uw meeleven en belangstelling bij het overlijden en afscheid van broeder Frans. 

De broedergemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en familie Pikkemaat. 


