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(br. Raphaél)
geboren te Zwevegem op 13 februari 1931
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op 22 oktober 2018

Hij kwam in contact met Oostakker toen hij als leerling van de vakschool de afdeling schoenmakerij volgde.
Deze opleiding heeft hij onderbroken toen hij te kennen gaf dat hij wilde aansluiten bij de gemeenschap van
broeders. Na zijn noviciaatopleiding zette hij de studie verder.

Br. Eric sprak zijn eerste geloften uit op 8 december 1950. Als broeder werd Eric door zijn oversten naar
verschillende huizen gestuurd in Belgié: Ronse, Luik, Loppem, Heusden (Limburg), Hamme, en sinds 1965
Oostakker.

Hij was vooral dienstbaar in de huisdiensten: keuken, wasserij, linnenkamer ... Geen grote opvallende taken,
maar wel onmisbare diensten. Naast deze taken had hij ook een uitgebreid sociaal netwerk.

Br. Eric, dank daarvoor.
Hij ligt begraven op de kloosterbegraafplaats te Oostakker (Sint-Jozefstraat 1A).

Hij ruste in vrede.



