In dankbare herinnering aan

Broeder Caspar, Willie van Schaijk
Willibrordus Arnoldus Johannes

¢ Berghem 7 juni 1935
* Eindhoven 23 september 2018

We danken U voor het medeleven tijdens de
ziekte en het afscheid van Br. Caspar.

Broeder Harrie van Schaijk en medebroeders
Familie van Schaijk

Willie groeide op in een groot, rooms, Brabants
gezin. Daar leerde hij aanpakken, niet praten
maar doen.

Al jong ging hij naar de broeders van Dongen,
een paar van zijn broers volgden hem. Als
broeder kreeg hij de naam broeder Caspar.

Na zijn opleiding voor de verpleging werkte hij
in ons land op verschillende plaatsen.

Broeder Caspar was een bescheiden,
toegewijde zorgzame man. Een man van orde,
regelmaat, behoudend van karakter, bovenal
dienstbaar.

Na zijn pensionering bleef hij de man met zorg
en aandacht voor zieken en gehandicapten.
Als vrijwilliger was hij ruim 100 weken actief
bij de vakantieweken van de Zonnebloem en
ouderen.

Zo lang hij kon ging hij wekelijks wandelen met
gehandicapten.

In onze gemeenschappen was hij onopvallend
steeds dienstbaar.

Broeder Caspar een stille, rustige werker:

een religieus van goede werken, die op een
bewonderenswaardige wijze zijn lange
ziekteperiode aanvaardde.

We zijn hem dankbaar voor zijn dienstbaar
leven. Hij mag rusten in vrede.




