
 

BR ATHANASIUS VAN DE VEN 
 

geboren te Oisterwijk (NL.) op 4 december 1933 
overleden te Eindhoven op 12 mei 2023 

Broeder Athanasius werd geboren te Oisterwijk op 4 december 1933. De uitvaartdienst vond plaats te Eindhoven 
op 19 mei 2023 waarna de begrafenis op het kloosterkerkhof van de broeders in Dongen. 

Op 19 maart 1950 trad hij in de Congregatie en deed op 19 maart 1952 zijn eerste professie. 

Hij was gedurende 71 jaar een trouw lid van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 

 

Broeder Athanasius was een man van weinig woorden, maar iemand die wel blijk gaf aanwezig te zijn door middel 
van opmerkingen of bijdragen die er echt toe deden. 

Niet alleen was hij een man van weinig woorden, eenvoud en bescheidenheid weerhielden hem ervan op de 
voorgrond te treden. 

Broeder Athanasius was een man met veel talenten welke hij ontwikkelde ten dienste van de gemeenschap en 
de omgeving. 

Bijna 60 jaar van zijn kloosterleven verbleef hij in Dongen waar hij zich ontwikkelde als toonaangevend hovenier 
en tuinarchitect en waar hij de passie voor bijen heeft mogen omarmen.  

De laatste jaren, in tegenstelling tot de tijd dat hij nog volop actief was, kwam hij meer en meer in de 
gemeenschappelijke samenkomsten waar hij een welkome gast was. Niet zelden ook een gids voor 
medebroeders. 

Broeder Athanasius is van ons heen gegaan op de manier van leven zoals wij van hem gewend waren, in 
eenzaamheid, ingetogenheid en in volle overgave. Zonder bijzondere behandelingen en speciale aandacht, 
besloot hij de Heer tegemoet te gaan, alleen en met uitgestrekte hand. 

Athanaas, wij kunnen er slechts naar gissen, maar vertrouwen erop dat de ontmoeting met Hem waar je naar 
verlangde een totale overgave in liefde is. Deze gedachte troost ons bij dit afscheid en gemis. 

 

Dank voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden en afscheid van broeder Athanasius van de Ven. 

Broedergemeenschap Depoorter 


