
 

BR ARTHUR VAN GILS 
geboren te Zevenbergen op 2 mei 1918  

overleden te Oosterhout 
op 27 augustus 2004 

Adrianus Antonius van Gils kwam als jong schildersknechtje naar Overdonk in Dongen. De serieuze Adriaan 
dacht erover om aan zijn leven een andere richting te geven. Op een goede dag dus klopte hij aan bij de 
overheid van de Broeders van Dongen en het geschiedde: Adriaan trad in als novice en kreeg de kloosternaam 
Arthur. 

Van zijn schilderskwaliteiten is later nog vaak gebruik gemaakt, maar verpleging en opvoeding zijn toch wel zijn 
belangrijkste werkzaamheden geweest. In de verpleging is Arthur werkzaam geweest in Heiloo, Vught, Dongen, 
Den Haag en ‘s-Hertogenbosch. Als opvoeder (surveillant) was hij werkzaam in Heiloo, Heemstede, Doorn, 
Bogor (Indonesië) en op Mariaoord te Vught. 

In 1997 kwam hij in Dongen wonen in broederhuis Glorieux. In die tijd schreef hij dat hij zich heel gelukkig en 
tevreden voelde om te mogen leven in een omgeving waar hij zijn kloosterideaal echt kon beleven. Het , is 
duidelijk dat we te doen hebben met een diep godsdienstig man die wist waarvoor hij had gekozen. 

Al eerder had Broeder Arthur een herseninfarct gehad, maar daar was hij redelijk goed van hersteld. In mei van 
dit jaar echter begon zijn gezondheid hem definitief in de steek te laten. Hij onderging een operatie, waarna hij 
kunstmatig werd beademd. Er kwam een lichte verbetering maar spoedig daarna volgde weer een inzinking en 
naderde snel het einde. Op 27 augustus overleed broeder Arthur. 

Een man, een kloosterling in hart en nieren en een door en door goede mens, zal nu zeker de woorden gehoord 
hebben: “Treed binnen in Mijn vreugde”. 

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 1 september, gevolgd door ons afscheid van Broeder Arthur op het 
kloosterkerkhof in Dongen. 


