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Het is niet gebruikelijk 
het zomernummer zo 
laat te laten verschij-
nen. Ongetwijfeld zult u 
zien dat daarvoor rede-
nen zijn. We hadden 
een druk programma 
deze zomer. Het waren 
niet alleen de uitstapjes 
en bijeenkomsten, maar 
ook de internationale 
bijeenkomst “algemeen 
kapittel” hield ons in-
tens bezig. De buiten-
landse deelnemers wa-
ren uit vrees voor het 
coronavirus langere tijd 
bij ons om een eventu-
eel uitstel van terug-
vlucht en/of  gedwon-
gen quarantaine te ont-
lopen. Dat is allemaal 
goed gegaan, ondanks 
een viertal besmettin-
gen. 
Verderop in deze uitga-
ve vindt u de uitslag van 
de verkiezingen en 
maakt u kennis met het 
nieuwe algemeen be-
stuur van de congrega-
tie. Eén van de onder-
werpen van gesprek tij-
dens dit kapittel was de 
toewijding aan goede 
werken.  
Het zal u niet verbazen 

dat St. Vincent de Paul 
hierbij tot voorbeeld 
diende en ons terug 
heeft gebracht tot in de 
kern van het charisma 
van onze  congregatie. 
 
Nog een activiteit die de 
nodige voorbereiding en 
aandacht vergde, was 
de viering van 190 jaar 
congregatie.  

Voor de gelegenheid 
hebben we een tent ge-
huurd om op die manier 
onderdak te kunnen 
bieden aan de 140 ge-
nodigden, uitsluitend 
broers en zussen van de 
huidige broeders die tot 
het district Nederland 
behoren.  
Dankzij de medewerking 
van medewerkers van 
het Glorieuxpark en de 
inspanningen van de 
feestcommissie is dit 
een geslaagd evene-

ment geworden. Dank 
aan allen die op de een 
of andere manier hier-
aan hebben meege-
werkt. Het was gewel-
dig. 
 

Er staat ons dit jaar nog 
een bijzondere herden-
king te wachten, name-
lijk de 150ste  sterfdag 
van onze stichter S.M. 
Glorieux. 25 november 
is de stichtingsdag van 
de congregatie en ook 
de sterfdag van de stich-
ter. 
 
Een hartelijke groet na-
mens alle broeders van 
district Nederland. 
 
 

Geachte lezer, 
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Huisoverste br. Jan van der Steen 

br.janvandersteen@brsglorieux.nl 

040—23 19 06 (1) 

 

Coördinatoren Jolanda en Sascha 

coordinator@brsglorieux.nl 

040— 23 19 062 (2)  

 

huiskamer gekiend.   
Broeder Cor mag zich de 
gelukkige winnaar noe-
men. 
 
Woensdag bezocht een 
groepje broeders de 
dom in Aken. Een aantal 
thuisblijvers keek in huis 
filmpjes van vroeger. 
 
Donderdag maakten de  

In juni hielden de broe-
ders een vakantieweek. 
Dit keer geen verblijf el-
ders, maar allerlei  uit-
stapjes en activiteiten in 
huis.  
 
Maandag begon met een 

puzzeltocht door het park 

op het Glorieux terrein.  

 

Dinsdag werd er in de  

 

broeders samen met de  
zusters een boottochtje 
in het mooie  
‘s-Hertogenbosch. 
 
Vrijdag was er een 
Spaanse dag. De broe-
ders aten samen op het 
terras van het broeder-
huis heerlijke paella, ge-
maakt door broeder 
Theo van den Boer. 
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“Het leukste 

werk dat ik 

gedaan heb 

was huisjes 

herstellen.” 

Broeder Theo 

Derksen 

89 jaar 

In gesprek met…. 

U bent op 15 augustus 

2022 zeventig jaar gepro-

fest bij de Broederssvan 

OLV van Lourdes. Hoe 

bent u met hun indertijd in 
contact gekomen? 

 

Uit het kleine dorpje 

Stokkum, waar ik van-

daan kom, zijn 8 broe-

ders gekomen. De eer-

ste is in 1859 naar Ronse 

gegaan om bij de broe-

ders in te treden. Onze 

buurman Toon had een 

broer die broeder was. 

Ik herinner me dat ik erg 

onder de indruk was  

van de soli deo op zijn 

hoofd. Eenmaal per jaar 

kwam br. Simon Krauts 

bij ons thuis op visite. Hij 

zei: “die kleine Theo die 

moet maar broeder 

worden.” Mijn broer Jan 

zat in het noviciaat in 

Dongen. In mei 1946 ben 

ik samen met mijn broer 

Piet hem gaan opzoeken, 

ik was toen 12 jaar. We 

zijn er een paar dagen 

geweest. Het was er heel 

groot en ik vond het ge-

weldig allemaal. Op een 

dag vroeg br. Fidelus, de 
directeur van het juve-

naat, of ik broeder zou 

willen worden. Ik wilde 

heel graag. Ik kreeg alle 

papieren mee voor thuis 

en ik kwam thuis met 

het bericht dat ik op 1 

sept in Dongen moest 

zijn. 

Thuis kregen de zusjes 

het druk, er moest aller-

lei kleding gemaakt wor-

den om mee te nemen. 

Er volgden 4 jaar juve-

naat, 2 jaar noviciaat en 

3 jaar scholasticaat. In 

1950 kreeg ik het kloos-

terkleed. In 1955 ben ik 

geslaagd voor onderwij-
zer en benoemd voor 

een 1e klas in Rotterdam. 

Later heb ik mijn hoofd-

akte gehaald en in 1962 

vertrok ik naar Curaçao. 

 

We woonden in een 

prachtig klooster met 18 

broeders. Het 1e advies 

dat ik kreeg was: “zorg 

dat je genoeg drinkt”. Ik 

heb op verschillende 

scholen les gegeven in 

heel verschillende wij-

ken. Ik heb het als leraar 

echt naar mijn zin gehad.  

In ‘88 werd ik gevraagd 

om naar Spanje te gaan 

om iets op te zetten 

voor nieuwe broeders. 

Ik had er niet zoveel zin 

in, maar mijn broer Jan, 

die intussen ook op Cu-

raçao woonde, zei dat ik 

maar moest gaan. Na 3 

jaar mocht ik gelukkig 

weer terug naar mijn 

geliefde Curaçao. Ik heb 

er gewoond tot 2012.  

 
Het leukste werk dat ik 

gedaan heb was huisjes 

herstellen. Ik had er een 

stichting voor opgezet 

“Drecha Cas” (herstel 

het huis). Met jongens  

gingen we op zaterdag 

mensen helpen die in 

krotten woonden. Het 

was echt een groot suc-

ces. De stichting bestaat 

nog steeds en daar ben 

ik heel trots. Ook ging ik 

wekelijks in gesprek met 

moeders van drugsver-

slaafden en probeerden 

we problemen op te los-

sen. We zorgden voor 

schone kleding en iets te 
eten. Deze stichting heet 

“nos tei pa juda” (we zijn 

er om te helpen). Deze 

stichting is groter gewor-

den en nog steeds actief. 

 

Vanaf 2017 woon ik in 

Eindhoven en voelde me 

snel thuis. Ik schrijf veel 

brieven, en wandel graag 

buiten. Ik houdt ervan 

om mooie blaadjes en 

takjes te verzamelen en 

daar een kunstwerk van 

te maken. Ook heb ik 

graag contact met mijn 

familie in Stokkum. 

 

En wat maakt voor u het 

leven nu de moeite waard? 

 

Mijn mede mensen. Het 

contact, gezellig kletsen. 

Onze Lieve Heer heeft 

het heel mooi gemaakt 

allemaal. Ik ben heel te-

vreden. Contact met 

mijn familie is voor mij 

ook belangrijk. Met alle 

mensen die ik in mijn 
leven ontmoet heb wil ik 

graag contact houden. 
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In gesprek met…. 
U heeft binnenkort 
feest omdat u 60 jaar 
geprofest bent bij de 
broeders van OLV v 
Lourdes, op 15 augus-
tus jl. Hoe bent u bij de 
congregatie terecht 
gekomen? 
Ik kom uit Vught en de 
broeders hadden daar 
de scholen. Ik heb dus 
altijd bij de broeders op 
school gezeten. Bijna 
vanzelfsprekend ging ik 
op 13 jarige leeftijd 
naar het juvenaat in 
Vught. Na 4 jaar volgde 
het noviciaat in Don-
gen.  Na mijn professie 
in 1962 kwam ik te 
werken op de medi-
sche administratie van 
de Willibrordusstich-
ting in Heiloo. 
Later terug naar Vught 
voor de administratie 
in Voorburg, de opna-
me afdeling. Dat was 
even heel wat anders, 
dan had je ook met de 
patiënten te maken. In 
augustus 1966 werd ik 
overgeplaatst naar 
Doorn, waar ik werk-
zaam was op de admi-
nistratie van het obser-
vatiecentrum Beuken-
rode. Een centrum voor 
moeilijk opvoedbare 
jongens.  
Ik had een kamer op 
een van de paviljoens 
en door de contacten 
met de jongens kwam 
ik op het idee dat ik wel 
groepsleider wilde  

worden. Ik ging naar de 
sociale academie in 
Driebergen en heb 12,5 
jaar op Beukenrode 
gewerkt. 
 
Na een periode van 
voorbereiding startte 
we met een zestal 
broeders in februari 
1979 een nieuw con-
vent in Vessem, 
Kafarnaüm. De 3 pijlers 
waren: gastvrijheid, 
eenvoudige levensstijl 
en bezinning. Iedereen 
werkte parttime en we 
deden alles zelf. Ik zat 
ook in de pastoraats-
groep van de parochie 
en deed de pastorale 
school.  
 
Na 10 jaar kwam ook 
hieraan een eind voor 
mij, er waren mensen 
nodig in Spanje. 
Het idee was om daar 
nieuwe broeders aan te 
trekken maar we wer-
den ook gevraagd om 
te helpen met de op-
vang van drugsverslaaf-
den. Het uitgangspunt 
was: Wat is er nog 
goed en dat dan verder 
uitbouwen. In een flat 
moesten de verslaaf-
den alles zelf doen en 
wij hadden om de 
beurt 24-uurs dienst. 
Het was een hele 
mooie tijd, alles klopte. 
Het werk, enkele novi-
cen en vluchtelingen in 
huis.  

Ik voelde me op een 
gegeven moment ook 
geen buitenlander 
meer. Met een jongen 
kreeg ik een speciale 
band. Hij zei: `Toen ik 
jou ontmoette ben ik 
opnieuw geboren`. Ik 
was als een vader voor 
hem. Hij trouwde  
kreeg 2 jongens maar 
heeft het helaas toch 
niet gered. Hij stierf 
aan overdoses en zijn 
as is uitgestrooid In 
Vessem waar een 
steentje ligt ter nage-
dachtenis aan hem.  
 
Welke functies hebt in 
binnen de congregatie 
bekleed? 
Ik werd op mijn 28e 
overste en dat ben ik 
op alle plaatsen waar ik 
woonde geweest, tot 
nu toe. Van 1981 tot 19 
88 zat ik in het bestuur. 
In 2001 ben ik naar Ne-
derland teruggekomen 
om overste te worden 
op Glorieux in Dongen. 
In 2004 werd ik tot pro-
vinciaal overste geko-
zen en dat ben ik 9 jaar 
geweest. In 2013 heb ik 
gevraagd niet herkozen 
te worden. De verhui-
zing van Dongen naar 
Eindhoven in 2009 met 
het ontslag van het 
personeel en de hele 
zaak rondom het seksu-
eel misbruik hebben 
mij veel kruim gekost.  
 

Broeder Jan 

van der 

Steen 

79 jaar 

“Gastvrijheid, 

eenvoudige  

levensstijl  

en  

bezinning” 
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Vervolg In gesprek met...br. Jan van der Steen 
 

Wat maakt het leven voor u de moeite waard? 
Je opdracht/ keuze die je in je leven hebt gemaakt. Het bijbels beeld van een wolkenkolom  
en een vuurkolom die de weg wijzen spreekt mij erg aan. En “samen onderweg zijn”. 
De herinneringstekst die ik maakte bij mijn eeuwige geloften in augustus 1967 luidt: 
 

Er is maar een kracht in de wereld waartegen niets bestand is:  

de goedheid.  

Zo wil ik voor alle mensen broeder zijn  

in navolging van Hem die het voorbeeld is. 

Heiloo 

Medewerkers en broeders 

bezochten in juni een oud 

congregationeel ‘bolwerk’, 

het psychiatrisch Centrum 

St. Willibrord te Heiloo 

Noord Holland. Voor de 

medewerkers en zelfs voor 

enkele  broeders was dit het 

eerste bezoek aan Heiloo. 

We bezochten de verhalen-

kamer, waar de geschiedenis 

van de psychiatrische zorg in 

Nederland en die van De 

Willibrord op de muur is 

afgebeeld. Daarna bezochten 

we de ‘oude’ kapel, nu cul-

tuurkoepel.  
Het hoofdgebouw heeft als zo-

danig geen uiterlijke veranderin-

gen ondergaan na al die jaren en 

zelfs is binnen de structuur niet 

veranderd. De rondgang over 

het terrein gaf aanleiding tot het 

vertellen van anekdotes en ver-

halen over vroeger. Het bezoek 

aan het kerkhof waar zestien 

broeders en 300 patiënten be-

graven zijn, gaf gelegenheid tot 

het ophalen van herinneringen. 

We namen de gelegenheid om 

op de graven van de broeders 

een roos te leggen ter ere van 

hun nagedachtenis.  

Voorts bezochten we de 

activiteitendienst, voortge-

komen uit de vroegere ar-

beidstherapie, dat nu meer 

lijkt op een bedrijf dat de 

concurrentie aankan op 

gebied productiviteit en 

kwaliteit. Na nog een 

drankje te hebben geno-

men in de ‘trog’, de oude 

varkensstal, vertrokken we 

weer volgens schema naar 

onze volgende afspraak in 

de Valk in Vught. 



Iets van licht 
Gedicht en foto’s uit “Iets van licht” - Broeder Amator 
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nee 

niet het licht 

wat ontstaat 

bij een druk op de knop 

nee 

 

iets van licht 

het ongewone licht 

van den beginne 

wat gewoon bestaat 

omdat hij het zei 

 

iets van licht 

waarvan iemand zei 

ik ben het licht 

dat leven is 

 

iets van dat licht 

wens ik je toe 

omdat ik weet 

dat jij en ik 

niet zonder kunnen 

 190-jarig bestaan van onze congregatie 

In coronatijd bestond de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

190 jaar. Dit jaar was er gelukkig geen enkele beperking en werd er een 

groot feest georganiseerd. Alle broers en zussen (met hun partner en/of 

chauffeur) van de broeders waren van harte welkom. De feestelijkheden 

vonden plaats in een grote tent achter het broederhuis. Na het welkomst-

woord van de districtsoverste werd de dag geopend met een korte viering. 

De algemeen overste vertelde over de stand zaken binnen de congregatie 

wereldwijd. Na de goedverzorgde lunch door onze cateraar was er ruimte 

om het broederhuis en het Glorieuxpark te bekijken. Een mooie gelegen-

heid voor de familie om te zien hoe hun broer woont.  ‘s Middags werden 

we verrast door een muzikaal duo “Bach & Broccoli”. Er werd naar harten-

lust meegezongen en gedeinst op de muziek. Nadat we voorzien waren van 

een worstenbroodje en pizzapunt, kon de terugreis aanvaard worden. We 

kijken met dankbaarheid en plezier terug op een prachtige dag. 
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Glorieuxlaan 4 

5613 LN  EINDHOVEN 

Telefoon: (040) 23 19 061 

E-mail: secretariaat@brsglorieux.nl  

Bank: NL 06 RABO 0111 9440 58 

t.n.v. Broeders OLV van Lourdes  

KvK  74 84 61 24 

Website: www.broeders-olv-lourdes.org 

 

Informatie is het nieuwsblad van 

de District Nederland van de 

Broeders van Onze Lieve Vrouw 

van Lourdes. We houden u graag 

op de hoogte van de ontwikkelin-

gen binnen de congregatie of za-

ken die daarmee gelieerd zijn. 

Mocht u geen prijs meer stellen 

op toezending, dan kunt u een 

mail sturen naar het secretariaat. 

District Nederland 

van de Broeders van  

O.L. Vrouw van Lourdes 

Algemeen kapittel 

De congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes hield in Denekamp van 17 t/m 

26 augustus 2022 haar 27e algemeen kapittel, met als thema Toewijding aan Goede Werken. De ka-

pittelleden hebben op 25 augustus een nieuw algemeen bestuur  gekozen voor de periode  

2022-2028. 

 

 

Algemeen overste br. Ton Houdé (3) 

Plaatsvervanger br. Herman Yosef Gultom (2) 

Raadslid  br. Franklin Clemencia (4) 

Raadslid  br. Albertus Komang Alit (5) 

Raadslid  br. Hugo Fahik (1) 

 

 

Om alvast in uw agenda te noteren: 

 

Op 1 en 2 november zal het broederkerkhof in Dongen weer geopend zijn voor bezoek.  

U ontvangt hier later een uitnodiging voor.  

Geen uitnodiging ontvangen, maar stelt u hier wel prijs op?  

Neem dan contact op met de huisoverste of coördinator. 

 


