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Het districtsbestuur wenst 

u  een Zalig Kerstfeest en 

een Gezegend 2022 

Schilderij van broeder Amator 



Op 8 december 2021, feestdag van Maria 
Onbevlekte Ontvangenis, werd de Nederlandse 
provincie van de Congregatie van de Broeders 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes onder 
toeziend oog en met goedkeuring van de 
algemeen overste broeder Ton Houdé en het 
algemeen bestuur, omgevormd tot District 
Nederland. Deze gebeurtenis had plaats in de 
kapel van Huize Glorieux  in het Glorieuxpark aan 
de Glorieuxlaan in Eindhoven.  

Buiten de broeders waren nog enkele 
genodigden aanwezig, jammer genoeg beperkt in 
aantal vanwege de coronamaatregelen. Van 
wezenlijk belang was de aanwezigheid van 
notaris  mr. H.A.W Megens  die voor die 
gelegenheid naar Eindhoven gekomen was voor 
het ondertekenen van het aangepaste 
rechtspositiereglement.  

De nog zittende provinciaal overste broeder Jan 
Klein Overmeen en secretaris broeder Jan van der 
Steen ondertekenden rechtmatig ook dit nieuwe 
document.  Een noodzakelijk papier om als 
gemeenschap broeders van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes deel te kunnen nemen aan het 
rechtsverkeer in Nederland.  

Overige genodigden,  Mevr. mr. Janneke Doe, 
juridisch deskundige en werkzaam bij de KNR, 
heeft de commissie bijgestaan tijdens de 
voorbereiding van het nieuwe 
rechtspositiereglement en statuut  evenals  mevr. 
Ineke Popma die als lid van de 
omvormingscommissie, met tot doel het 
opstellen van dit document, de  werkgroep 
steeds accuraat bij de les heeft gehouden. Mevr. 
Gerda Bos secretarieel medewerker van het 
bestuur zorgde steeds voor het vastleggen van de 
tekstuele wijzigingen en verzorgde de uitgave die 
aan alle broeders werd uitgereikt na het 
voltrekken van dit omvormingsproces. In een 
gezamenlijke gebedsviering na het officiële 
gedeelte, met als thema hoopvol verder, hebben 
we gebeden voor een goede toekomst. 

Hoopvol verder—van provincie naar district 
Door broeder  Theo van den Boer 

Bij een nieuw statuut en een nieuwe start hoort ook een nieuw bestuur. Dit kwam op een andere ma-
nier tot stand dan toen we nog provincie waren. De provincies  kennen, in de constituties zo bepaald, 
een kapittel, het hoogste gezagsorgaan in de provincie. Dit is een groep gekozen afgevaardigden, die 
tijdens een kapittelzitting een nieuw bestuur kiezen. Een district kent deze vorm niet meer en in 
plaats van verkiezingen tijdens een kapittelzitting, worden de bestuursleden van het district benoemd 
door de algemeen overste na raadpleging van alle leden van het 
district.  
 
Het resultaat hiervan is als volgt: 
Districtsoverste - Br. Theo van den Boer 
 
Plaatsvervangend  
districtsoverste - Br. Jan van der Steen 
 

Bestuurslid  - Br. Theo Bekkers 

 

Brs. Theo Bekkers—Theo v.d. Boer—Jan v.d. Steen 



111 Jaar Provincie 
Door broeder  Theo van den Boer 

Na 111 jaar provincie geweest te zijn gaat waar-
schijnlijk de Nederlandse tak van de Congregatie 
haar laatste fase in. De voltooiing is bijna in zicht. 
Gedurende de 111 jaar hebben de broeders op 
heel veel plaatsen en in diverse werkzaamheden 
geprobeerd zich van hun taak te kwijten.  
 
In de psychiatrie en dan denken we aan St. Willi-
brord te Heiloo, Huize Voorburg te Vught, Rei-
nier van Arkel in ‘s-Hertogenbosch, Huize Coude-
water in Rosmalen en Huize Overdonk in Don-
gen.  
 
In het onderwijs werkten de broeders in Rotter-
dam, Nijmegen, Groesbeek, Valkenswaard, 
Vught, Emmen, Dongen, Moergestel en Geldrop. 
Tijdens de crisisjaren tussen de twee wereldoor-
logen verzorgden de broeders op verschillende 
plaatsen werkkampen voor werkeloze jongeren 
bv in Haaren, Oostelbeers en Oirschot, Egmond-
Binnen en Venlo.  
 
Een ander aandachtsgebied was de bejaarden-
zorg die vaak samenging met zorg voor wezen en 
andere zorgbehoevende kinderen, te denken aan 
de huizen in Den Haag, Delft, Leiden en ’s-
Hertogenbosch.  Tezamen enkele honderdtallen.  
 
De meesten daarvan zijn opgeleid in het Juve-
naat in Dongen en Vught en het noviciaat in Don-
gen. Het noviciaat bood plaats aan honderd novi-
cen en was op bepaald moment te klein om alle 
novicen te herbergen. Sommigen van hen wer-
den daarom geplaatst in Heiloo waar ruim hon-
derd broeders  de zorg hadden voor de psychia-
trische patiënten van de St. Willibrord.  

Tijdens de topjaren tussen 1950 en 1960 telde 
de Nederlandse provincie van de Congregatie 
nagenoeg 500 broeders. Anno 2021 zijn we met 
21 broeders. Tijdens de voorbije eeuw heeft de 
Congregatie midden in de maatschappij en kerk 
gestaan en heeft tevens de gevolgen van veran-
deringen in kerk en samenleving ondergaan. 
Sinds het Vaticaans Concilie en de rumoerige ja-
ren daarna zijn er geen jongeren meer geweest 
die zich aanmeldden om broeder te worden met 
tot gevolg dat de Nederlandse provincie uitein-
delijke is overgegaan naar een eenvoudiger be-
stuursstructuur met kortere lijnen naar het alge-
meen bestuur. 
 
Op dit moment heeft de Congregatie drie distric-
ten, te weten België, Ethiopië en Nederland. Voorts 
blijven Indonesië en Brazilië respectievelijk provin-
cie en pro-provincie. 
 
Ik hoop dat ik u niet vermoeid heb met dit relaas. 
Wij, de broeders, gaan mee met deze ontwikkelin-
gen en ervaren dat we kleiner en zwakker worden. 
Dat is normaal en eigen aan het leven van ieder 
mens. We zijn allemaal er van overtuigd, dat het 
religieuze leven, ons leven, vruchtbaar en zinvol 
heeft gemaakt en daar zijn wij onze Heer en Schep-
per als mede onze medebroeders eeuwig dankbaar 
voor. 
 

Namens het districtsbestuur:  

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 

De algemeen overste Viering in de kapel van Glorieux De plvv. algemeen overste 



 
 

 

Colofon  

Informatie verschijnt 2 á 3 keer per jaar en is een uitgave van het District Nederland van de  
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 
Lay-out en eindredactie: br. Theo van den Boer en Gerda van den Bos 
Bankrelatie: NL 06 RABO 0111 9440 58. t.n.v. Broeders OLV van Lourdes.  KvK  74 84 61 24 
Contactadres: Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven 
E: secretariaat@brsglorieux.nl     T: 040 - 23 19 061 
Website: https://www.broeders-olv-lourdes.org 

In 2022 hopen de volgende broeders hun kloosterjubileum 
te vieren: 
 
Op 19 maart: 
Br. Athanasius v.d. Ven 70 jaar 
 
Op 15 augustus: 
Br. Theo Derksen  70 jaar 
Br. Jan van der Steen  60 jaar 
 
Op 8 december: 
Br. Leon Jansen  65 jaar 
 
U kunt een felicitatie sturen naar 

      Glorieuxlaan 4, 5613 LN  EINDHOVEN 

Jubilarissen 2022 

Statistiek van de congregatie 2021 

 

Stichtersdag  
Op 25 november hebben de broeders en de zusters het feest van de Stichter Stefaan Modest Glorieux 
gevierd. Door de coronamaatregelen kon het feest helaas niet samen gevierd worden, behalve de kerk-
dienst. Joost Koopmans, Augustijn, ging voor inde viering en pastoraal werkster Marleen Kremers ver-
zorgde de homilie, waarin zij de werken van de broeders en zusters op voortreffelijke wijze de revue 
liet passeren. Na de viering gingen de broeders naar hun huiskamer voor een aperitief, waarna het di-
ner volgde dat zeer goed verzorgd was door een cateringbedrijf. Al met al was het een mooie dag. 
                    Uit: Alert nr. 347 

Land 

Eeuwige ge-
loften 

Tijdelijke ge-
loften 

Novice 2e jaar Novice 1e jaar Totaal 

België 21    21 

Brazilië 7 3   10 

Congo 1    1 

Curaçao 1    1 

Ethiopië 2 4  1 7 

Indonesië 52 12 1 1 66 

Nederland 17    17 

Spanje 1       1 

Eindtotaal 102 19 1 2 124 

https://www.broeders-olv-lourdes.org

